
Zonder lippen

Er was eens een man en die had geen lippen. Dat is eigenlijk alles. Of toch niet. Op een 
dag vond hij een paar lippen. Maar die bleken hem niet te passen. Hij was dagenlang 
verdrietig van zoveel ongeluk, ofschoon er geen onvertogen woord over zijn lippen 
kwam.
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