
Zeg

– Zeg. [Man kijkt niet op.] Zeg! [Man kijkt op uit zijn boek.] Zeg...
♂ Zeg maar niets. Ik ben aan het lezen.
♀ Zeg dat wel. Het is een mooie dag om te lezen.
♂ Dat zeg ik. Zeg, ik ga verder lezen. [Kijkt haar lang en traag aan.]
♀ Wat leest u?
♂ Myśliwski. Hij schrijft over het leven. Ik lees graag over het leven. Dan krijg ik het gevoel dat ik 
er middenin sta.
♀ Leest u snel?
♂ Snel genoeg. Net snel genoeg om het bij te houden.
♀ Ik lees ook graag. Evenwel kon ik vandaag niet beslissen in welk boek te beginnen.
♂ U had een exemplaar van Myśliwski in het bezit moeten hebben.
♀ Dat zegt u nu. Ik meende de voornaamste deeltjes uit de wereldliteratuur reeds in mijn bezit te 
hebben. Gelezen en wel. Zou ik deze dan nog missen?
♂ [Laat het boek in zijn handen rondgaan.] U mag dit exemplaar van mij hebben.
♀ Nee nee. Nee nee. Het is het uwe. U bent er nog niet gereed mee. U hebt de geur van de laatste 
pagina's nog niet gesnoven.
♂ Zeer voorkomend van u. Leest u veel? Of vaak?
♀ In vroeger jaren: zeker. Het was niet aan te slepen. Maar toen de jaren met verplichtingen 
kwamen, werd het minder. Kent u dat gevoel?
♂ Ik ken het gevoel. Ofschoon ik het niet heb gevoeld.
♀ U heeft bijzonder mooie ogen...
♂ Dat is mij bekend.
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