
We spelen winkeltje

Ja ja, de winkel is open, u mag binnenkomen! Wat zegt u? Een corpulente portier? Nee, die hebben 
we niet. Witte champignons zijn er wel. In overvloed zelfs. Hé jij daar! Niet op een elke 
champignon een zonnetje tekenen! En zeker niet met een blauwe pen! Dat raakt in de war met de 
prijs die er op staat. Ja, komt u binnen mensen en verbaast u! Zulke prachtige spullen! En alles dat 
vers moet zijn, is vers! Zo vers is vers nog nooit geweest! Of je vers ook kan zingen? Als het rijmt 
wel natuurlijk, ha ha! Wacht, ik zal die bloemkolen even recht leggen. Zo scheef komen ze niet 
mooi naar voren. U vraagt? Plinten? Ja natuurlijk. Maar alleen rechte. En niet de allerlangste. Die 
passen niet in de winkel. Kinderen mogen ook kijken, mevrouw, jazeker mogen ze dat. Plinten in 
het blauw heb ik niet. Ik heb wel verf. Maar geen blauwe. Dan kunt u desnoods groene kopen en 
doen alsof. Groene plinten kunnen blauw lijken als u dat wil. O jee, daar valt de mand met 
tondeuses om. Ja, nu zijn ze stuk, dat heeft u goed gezien. Maar dan koopt u toch geen tondeuse? 
Dat was u vast van plan! Ziet u wel? Niet elk ongeval hoeft direct ongeluk te betekenen. Wacht, ik 
kom even naar u toe. Dat zijn lege flessen ja. Wat er in heeft gezeten? Tot nu toe niets. Het is de 
bedoeling dat u dat doet. U kunt er knikkers in stoppen, die liggen daar in de hoek. Of stuivers. Die 
verkoop ik ook: zeven cent per stuk, elf cent de twee. U bent bang dat de flessen stuk gaan? Maar 
wij geven levenslange garantie, mevrouw, ook op de scherven. Jazeker, waarde klanten, kijk rustig 
rond. U ziet daar onze stoelen, fauteuils noemt men ze ook wel. Inderdaad om op te zitten, niet om 
doorheen te zakken. Zo verkopen we ze niet nee. Kijkt u ook naar onze planken, met al die 
prachtige spullen er op. U wist niet dat u het nodig had! U mag er gerust uw tas mee vullen! Maar 
natuurlijk mevrouw, mag u er twee kopen! U wel. O, u had er zelfs twee nodig? Dat komt goed uit 
dan. Ach, de kleur? U bedoelt, ze hebben kleur? Ja, kleurloze hebben we niet. Nee, wij zijn hier 
verre van kleurloos. Had ik u al verteld van onze verf? Nee nee, dat gaat zomaar niet! Eerst optillen.
Heel goed. Leesboeken? Ja hoor, één treetje omhoog en daar het hoekje om. Ook gelezen boeken. 
Daar hebben de klanten van gisteren voor gezorgd. Die waren heel bereidwillig! Dat maakt men 
heden ten dage niet vaak meer mee. Het is een winkel voor en door zogezegd. Ja ja ja, mensen, kijk 
toch eens rond! Wacht u alstublieft niet tot de uitverkoop, want zo lang kunt u niet wachten! Een 
zegelzeefje? Neen, mijnheer, helaas, die zijn wel uitverkocht. Ja, u heeft gelijk. U heeft uw best 
gedaan om iets te vinden dat uitverkocht is. Zeker, daar hadden wij geen rekening mee gehouden. 
Of ze gisteren ook al uitverkocht waren? Wie zal het zeggen, heer, wie zal het zeggen. Wij verkopen
ook nee, als u begrijpt wat ik bedoel!
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