
Weer een bericht over Poesjkin

“Heb jij wel eens wat van Poesjkin gelezen?”
“Gelezen? Man, ik heb het geschreven!”
“Geschreven? Dat lijkt me sterk, want Aleksandr Sergejevitsj Poesjkin is al een enkeld jaartje 
begraven in de Russische aarde.”
“O! Je bedoelt de Russische Poesjkin? Nee, die heb ik zelfs nooit gelezen.”
“'De Russische Poesjkin'. Alsof ze in elk land een Poesjkin hebben.”
“Wel? Is dat niet zo? Ik heb in Nederland een Poesjkin gelezen èn geschreven. Hij had zelfs een, 
mag ik het zeggen, een bijzonder fraaie snor. In mijn dagelijks leven houd ik zelfs niet van snorren, 
maar deze kon ik wel waarderen.”
“Ik krijg sterk de indruk dat jij uit gemakzucht iedereen maar Poesjkin noemt.”
“Gemakzucht is dan ook de voornaamste karaktereigenschap van menig Poesjkin. Die ik niet zo kan 
waarderen. Had die Poesjkin van jou eigenlijk een snor?”
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