
Walter en zijn hond

Hij heette Walter Rus. Zijn vrienden noemden – waarmee direct de eerste grap gemaakt is – hem 
‘Wal’. Wal Rus. Hij had zijn hond Walrus genoemd en dat hielp, want als hij zijn hond met deze 
naam riep, kwam Walrus altijd hard aanhollen. Dezelfde vrienden van Walter hadden hem eens een 
vis cadeau gedaan. Ze hadden echter geen leuke naam kunnen verzinnen voor de vis. (Bijna de 
tweede grap in dit verhaal.) Daarna was de vis doodgegaan en naamloos begraven. Walrus was er 
verdrietig van, want hij speelde graag met de vis. En de vis met hem. En o ja, op straat was Walter 
een keer tegen een lantaarnpaal aangelopen, voor de grap (derde grap). Maar hij had dat niet goed 
gedaan en daarna deed zijn linkerelleboog auw. Walrus kwispelde als Walter ‘auw’ zei, maar honden
kwispelen wel vaker en dat wij niet weten waarom ze kwispelen. Zo ook Walter.
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