
Viskus

Juliette van de viswinkel, dat vind ik nou een leuk meisje. Als ze lacht, lijkt haar gezicht precies een
snoek. Je weet wel, die Franse auto van jaren her. Ze ruikt ook zo, alsof ze olie lekt, maar dan
visolie natuurlijk. Ik heb wel eens gefantaseerd dat ik haar kuste, waarbij zij op haar hoofd dan een
oranje hoedje droeg, gelijk een snavel van een getekende eend. Er is niets mooiers dan fantaseren
over het kussen van het meisje van de viswinkel, hoewel het echt doen meestal tot onoverkomelijke
problemen leidt. Wat te denken van alle ander klanten in de viswinkel? Die zullen allicht jaloers
worden. Nee, ik houd het bij fantaseren. Dat ruikt ook minder sterk.
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