
Verkeerde gedachte

We kunnen een berg beklimmen.. We kunnen een fietsband plakken. We kunnen plannen maken 
voor twee opeenvolgende vakanties. We kunnen luisteren naar een vioolconcert in een willekeurige 
toonsoort. We kunnen zeggen dat we het verzameld van een bekend schrijver gelezen hebben 
zonder het werk te bezitten. We kunnen naar de hemel staren en er in die gedachte twee regenbogen 
op tekenen. We kunnen het geluk vinden en het delen, of het voor het delen alreeds weer 
ongelukkigerwijze verliezen. Kortom, de toekomst heeft een fraai palet aan mogelijkheden. En toch 
zitten wij nu hier thuis op de bank. In het gezelschap van een oude schildpad die een mank pootje 
heeft.
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