
Vergeten en buren

Onlangs ben ik verhuisd. En nu heb ik buren. Ja, wist ik veel. Toen ik het huis kocht, was er 
niemand thuis. In het huis. Ik dacht heel simpel: dat zal bij de buren ook wel zo zijn.
Ik heb nog veel meer buren dan ik verwachtte. En ik verwachtte er geen. Op mijn eerste dag in mijn
huis stond ik midden in de woonkamer en zei: “Ik hoef niet veel te doen. Als ik ga zitten, zijn mijn 
buren verdwenen.” Maar mijn bank was ook verdwenen, dus ik kon niet gaan zitten. Of was mijn 
bank niet verdwenen? Ik ben de laatste tijd zo in de war. Ik weet niet meer wat vergeten is. En 
steeds als ik er over nadenk, kom ik tot de conclusie dat ik dat niet wil weten. Maar ik denk er 
steeds over na. Hoe zou dat dan komen?
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