
Vergeetvoet

Joep de Fijne vergat steeds meer. Zo was hij onlangs vergeten dat hij een linkervoet had. Daardoor 
hield hij bij het aantrekken van zijn schoenen er steeds een over. En hij verwarde zijn linkerbeen 
regelmatig met een ander lichaamsdeel. Zijn vrouw werd er bij tijd en wijle tureluurs van, maar liet 
desondanks niet af met het liefdevol verzorgen van deze arme man. Zo poetste ze nog steeds zijn 
beide schoenen, mede ook omdat Joep de linker en rechter onwillekeurig onregelmatig droeg.
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