
Van een man, een man en een vrouw

Er viel een man van de trap. Zomaar. Ineens. Van de bovenste tree. Tot onder. Halverwege saltode 
hij nog een keer. Onderaan steeg hij op, klopte het stof uit zijn keel en zei door zijn neus: “Een giraf 
had dit niet overleefd.” Meer valt er van deze val niet te zeggen.
Op een andere dag liep een andere man in een andere stad op een straat. Hij trapte op een 
bananenschil en daarna op een koudgeworden gegrilde kip. De kip kakelde niet, maar keek hem 
hulpeloos aan. De man deed hem voor hoe de kip met zijn vleugels moest klapwieken, maar de kip 
had geen geen vleugels meer. Meer valt er van deze kip niet te zeggen.
Tot slot, op dezelfde dag, was er een vrouw die zich uitkleedde. Midden voor haar raam. Haar 
overbuurman zag het en fotografeerde de vrouw toen ze helemaal bloot was. De foto voegde hij bij 
zijn verzameling. Hij had al 512 van deze foto's. Het was 512 dagen geleden dat deze vrouw zich 
voor het eerst had uitgekleed. Ze heeft zich in totaal 511 keer uitgekleed. Meer valt er van deze 
vrouw niet te zeggen.

5 en 20.elf.nulvijf


