
Van de achterbank gekomen

“… met het plan in het buitenland te gaan wonen,” waarmee de politicus zijn betoog afsloot. Trots 
keek hij rond; dat had hij toch maar mooi gezegd! Er was wat rumoer op de achterste banken, maar 
dat werd overstemd door het kraken van de voorste banken. Dat waren de zogeheten 
achterbanktegenstanders van de politicus. Zij staken de koppen bij elkaar om te overleggen welk 
buitenland hij zou kunnen bedoelen. Het zijn er zoveel, het viel slecht te raden met de summiere 
aanwijzingen van de geslepen politicus.
man A: Hij bedoelt Armenië.
vrouw B:Hij bedoelt dat land naast, ehm, China.
man CC: Hij bedoelt de landen Argentiniës.
vrouw D: Hij bedoelt het land tussen de Zwarte Zee en de Finse Golf.
man E: (Deze man zweeg in alle talen.)
vrouw FFF: Welke landen bedoelt hij niet? Dan blijft er een over.
De politicus had intussen een koord gespannen tussen twee pilaren en was daarop bezig met zijn 
dagelijkse oefening koorddansen. Het koord was gekleurd in de prachtige kleur oranje, van een 
prachtige kwaliteit oranje. De mensen van de voorste banken overlegden eveneens, over wat te doen
aan het kraken van de banken.
man M: Geheel vervangen door plexiglas.
vrouw M: Geheel vervangen door beton.
man MM: Geheel verwijderen.
vrouw MMM: Geheel overschilderen in transparante verf.
man MMmM: Geheel materiaalloos maken.
vrouw MmmM: Geheel vervangen door verlaagde staanbanken.
Intussen, opnieuw maar anders, had de politicus de leidraad van het gesprek bij zich genomen. Deze
kleurloze leidraad leidde tot tijdelijke verstomming op alle banken. Er volgden nog opmerkingen 
die onvermeld hadden kunnen blijven en voor de volledigheid hier tot leesbaar zijn gemaakt.
man Q: Buitenlandse banken, buitenlandse banken.
vrouw X: Een krakend pad.
man Qq: Zeeën met banken volzetten.
man Z: Totaal geen idee waarom.
vrouw Zz: Doorgaan tot aan de grens en toch weer terugkomen.
vrouw Y: Alle buitenlanden zijn te klein ten opzichte van elkaar.
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