
Uit de krant, in de hand

'En zo kwam de seks in de wereld.' Hilda sloeg de krant dicht, opgelucht dat ze dat lange artikel 
toch tot het putje had doorgeworsteld. Haar kat hing in de gordijnen heen en weer te zwaaien en had 
daar veel plezier mee. Ze beet de kat in zijn staart en ging naar de keuken. Daar zat haar man al zo'n 
twintig minuten te wachten tot hij haar kon vragen: “Hoe kwam de seks in de wereld?”
Hilda pakte een koekepan van het haakje, gebood: “Handen!” en jenste met de pan eenmaal op elke 
hand. “Nu is de seks uit jouw wereld,” verklaarde Hilda, “en met enkele dagen geduld komt ze weer 
terug in mijn wereld. Ik bloeden, jij bloeden.”
De kat had intussen een reuzezwaai, wat ze in de gymnastiek de Getsemaneh-techniek noemen, 
gemaakt en zeilde parmantig over hun hoofden de stoofschotel in. “Laat jij de kat even uit,” gebood 
Hilda, “er zit voldoende hond in die pot.”
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