
Relatiegesprek

Een toneel met als achtergrond een platteland, weide. Veel vliegende vogels. Hij, gezeten op een 
stoel aan een landtafeltje. Zij, haar lange haar kunstig in een vlecht gevlochten, op het punt een 
ander landschap te willen zoeken.

HIJ  Ik dacht…
ZIJ  Nee, ik wil geen relatie.
HIJ  Dat weet ik.
ZIJ  Nee, ik wil geen relatie.
HIJ  Ik dacht, als ik mag uitpraten.
ZIJ  Nee, ik wil geen relatie.
HIJ  Ik wil alleen maar dat je luistert.
ZIJ  O! Zeg dat dan.
HIJ  Gaan we nog een keer samen dat schilderij bekijken?
ZIJ  Dat over die relatie van die vrouw?
HIJ  Met een man ja, maar die relatie die hij niet wil.
ZIJ  Dat hebben we al gezien.
HIJ  Ik wil het zo graag nogmaals zien.
ZIJ  Ik wil niks zien over relaties.
HIJ  Jij speelt geen rol.
ZIJ  Omdat hij geen relatie wil?
HIJ  Dat zeg je goed.
ZIJ  Ik vind het zo’n niet mooi schilderij. Eerder dom. Slecht onderwerp ook.
HIJ  Mag ik dan wel je brommer lenen?
ZIJ  Je dringt wel aan. Nou, vooruit dan.
Hij krijgt de brommer, zet het elektrische ding aan en vertrekt.
ZIJ  Ik zeg wel dat ik geen relatie wil, maar dat is dus echt zo. Dat hij dat toch niet snapt.
Ze ontvlecht haar vlecht en vlecht hem vervolgens nog kunstiger in. Ze knoopt er een strik in.
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