
Praten met elkaar

“We maken er een feestje,” zegt Titus tegen Diam. Diam die zoals gebruikelijk niet luistert naar 
Titus.
“Ik heb laatst een fiets gestolen,” zegt Diam. Diam, die dat wel vaker zegt, maar geen mens heeft 
hem ooit met een gestolen fiets in de hand gezien.
“Ik wil een trui breien, maar ik heb geen wol,” zegt Liselotte. Liselotte zegt dat altijd meer tegen 
Titus dan tegen Diam, omdat Titus weet hoe men een trui breit zonder wol.
“Ik wil Liselotte eens heerlijk zoenen,” zegt Hedina. Hedina die vaker zegt heerlijk te willen 
zoenen, maar dat niet kan omdat haar bovenlip is geamputeerd.
“Ik liep gisteren met mijn ziel onder mijn arm en dat woog zwaar,” zegt Armand. Armand zegt dat 
vaker, maar men weet dat hij zijn ziel al eens verloor en hem dus niet meer onder zijn arm kan 
hebben.
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