
Praat

– Wat hoor ik?
– Ik weet niet wat jij hoort. Ik weet niet waar je naar luistert.
– Toen ik bij de Vesuvius stond, hoorde ik van alles. In minstens acht talen!
– Luister je wel eens?
– Zelfs in het Latijn. Dat heb ik vroeger ook gestudeerd.
– Ik denk dat ik het antwoord al weet.
– Er was daar iemand bij die Vesuvius die dacht dat hij er alles van wist.
– Ook van postzegels?
– Hij begon te praten, maar ik heb hem onderbroken.
– Ach!
– Al dat gezwets. En buitendien, ik weet er veel meer van.
– In het Latijn natuurlijk.
– Wat zegt u?
– Niets belangrijks. Ik dacht even dat je naar me luisterde.
– U hoeft me niet steeds te onderbreken hoor. Daar trek ik me toch niets van aan.
– Ben je nog vaak bij de Vesuvius geweest?
– Mensen klagen wel eens dat ik zo'n lang verhaal maak. Nou, daar trek ik me niets van aan!
– Ik ben geneigd te denken dat je daar iets hebt ingeademd.
– En als ik bijvoorbeeld tachtig cent moet afrekenen, vraag ik altijd een bonnetje!
– Er komen van die dampen uit zo'n vulkaan. Die stijgen dan naar de hersenen.
– Wat praat u veel! U praat voortdurend door mij heen! Maar daar trek ik me niets van aan.
– Als je het goed vindt, ga ik mijn vakantie eens annuleren. Vesuvius lijkt me niet zo'n goed idee.
– Als u het goed vindt, ga ik mijn bonnetje bestuderen. Ik heb het vermoeden dat ik veel meer heb 
betaald dan tachtig cent. En ik tel altijd alles na!

30-1; 4-1; 2000+14; een-vier-eenvier


