
Plof met stof

Man  Kun je dit opvangen?
Beeldhouwer  Maar ik heb geen armen.
Man  Kun je doen alsof je het opvangt?
Beeldhouwer  Ik kan alleen doen alsof jij niet praat.
Man  Ik zal het langzaam laten vallen.
Beeldhouwer  Mijn gebit is ongeschikt voor het opvangen van vallend goed.
Man  Dat zeg je opvallend goed. Daar ga ik.
Grote dreun. Geraas en stof. Niemand ziet meer een hand of de ogen.
Vrouw  Mijn rok! Zo stoffig is zij nog nooit geweest.
Kareltje  Trek hem uit! Je kousen zijn nog schoon.
Vrouw  Mijn blouse! Zo stoffig is zij nog nooit geweest!
Kareltje  Uittrekken! En ruilen voor mijn rode fiets!
Agent  Nu is het genoeg. De man zonder armen heeft hulp nodig.
Beeldhouwer  De beeldhouwer zonder armen heeft hulp nodig.
Vrouw  Mijn suède blauwe laarsjes! Ze zijn lichtblauw geworden.
Agent  Het is allemaal aan de lucht te reinigen. Met een metalen apparaat.
Verkoper  Dat is toevallig! Ik handel in metalen apparaten. In prachtige kleuren.
Man  Sorry. Ik heb het verkeerde laten vallen. Zometeen valt het goede.
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