
Ongelofelijk

– Je zal het niet geloven!
– Klopt.
– Je zal het niet geloven, maar vannacht ben ik van mijn geloof gevallen!
– Ik heb de boenk gehoord.
– Ik voelde me zo licht vanochtend, ongehoord.
– Toen je het gordijn openschoof?
– Ook. Maar de rest van de dag ging het door. Zo bijzonder. Ik houd nu zelfs van mosterd.
– Echt?
– Nou, niet puur hoor. Ik smeer het ergens op. Of ergens onder.
– Al een potje leeg?
– Nee, maar die potten zijn tegenwoordig ook zo groot. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik 
vooraf en uit voorzorg de mosterd had aangelengd.
– Met?
– Pastachoca. Een op een. Anders gaat het echt niet.
– Ik geloof het.
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