
Onder medeneming

Die ochtend werd de man ontslagen. Hij keek zijn baas nog aan toen die zei: “Ja, het is waar.” De 
man werd om zijn neus wat bleek toen hij ferm sprak: “Dan neem ik mijn charisma mee.” De baas 
had dàt alreeds onvermijdelijk geacht. Als je iemand aan de eettafel het hoofdgerecht verbiedt, heeft
hij in de regel het voorgerecht al genuttigd. De baas klopte het stof van zijn mouw en gaf de man 
een zet tegen zijn bochel. Met zijn tas in de hand struikelde de man richting het trappenhuis. We 
zullen niet beschrijven hoe de man de trappen afdaalde naar de uitgang, waar hij onderweg nog een 
zakdoek gebruikte om zijn oksels te drogen.
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