
Mijn idee

+ Ik zit met jou te praten en ineens heb ik een idee!
– Hmm…
+ Wat hmm?
– Ik was niet met jou aan het praten.
+ Interessant!
– Maar wat heb je?
+ Een idee!
– Ach… Ik dacht even dat je het gevoel had dat er een bok achter je staat die door een wesp is 
gestoken.
+ Nou ja, dat is toch bijzonder!
– Echt?
+ Ja! Precies mijn idee!
– Het is mijn idee, want ik sprak het uit.
+ Je hebt gelijk. In mijn idee was het geen bok, maar een reehert en het was geen wesp maar een 
horzel.
– Zoveel ideeën…
+ Wat zullen we er mee doen?
– Dit gesprek opnieuw voeren…
+ En dan doen alsof we beiden hetzelfde idee hebben.
– Wat niet zo is.
+ Want een reehert is geen bok.
– En dat gaat het ook nooit worden.
+ Wat een leuk idee!
– Is dit nu jouw of mijn idee?
+ Ik ben vandaag in een gulle bui.
– Dat meen je niet.
+ Dus is het mijn idee.
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