
Met veel plezier in huis

“Een stijfzuiger?”
“Een stijfzuiger.”
“Klinkt alsof er iets mee mis is.”
“Heb je gelijk in. Zo snel als een stijfzuiger iets stijf zuigt, gaat soms tegen de natuur in. Er schuilt 
een bepaald risico in.”
“Want –”
“– een stijfzuiger zuigt de zak niet vol, maar leeg. Een volle zak kun je vervangen – of desnoods 
leegmaken –, maar een lege zak trekt vacuüm, dan gaan de wanden verkleven en wordt het een 
gerimpeld rommeltje.”
“Heb jij een stijfzuiger in huis?”
“Twee zelfs, maar ik heb ze zodanig afgesteld dat ze niet op volle kracht zuigen. En door van 
mondstuk te wisselen hou je variatie.”
“Jaja, maar is twee niet wat veel?”
“Wel, met een voor de eerste helft en een voor de tweede helft kom ik precies uit.”
“Jaja. Jaja. Hmm. Je zou zeggen dat daar toch een levendige handel in moet zijn.”
“En die is er niet, zulks in tegenstelling tot langharige hamsters met beperkte levensduur en 
harnassen van roestvrij staal.”
“Harnassen zijn machtig mooi. Ik heb een logeerkamer vol met harnassen. Er logeert zelfs niemand 
meer bij mij.”
“Da's leuk voor je.”
“Inderdaad. 't Is wel duur in de schuursponsjes.”
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