
Leve de loodgieter!

De loodgieter! Wie kent hem niet, zouden we kunnen vragen, maar het antwoord is bekend. We 
kennen hem allemaal. De loodgieter! Met zijn verfijnd gereedschap, altoos geschikt voor 
nooddruftige reparaties. Hij is altijd en overal altijd op tijd en overal. Zijn juiste gevoel in de meest 
moeilijke situaties, hij weet zich er altijd uit te redden. Wij zijn zo blij met hem! Onlangs was er een
kwast die zich uitgaf voor ervaren loodgieter. Maar hij miste de tas en de koffer met al die nuttige 
zaken en werktuigen. Vlak voordat hij ontmaskerd kon worden, beet hij zich echter in zijn duim en 
liet zich flauwvallen. Hij heeft drie dagen daar op de bank gelegen, alvorens er thuis nog zeven aan 
vast te plakken. Intussen had hij zich omgeschoold tot verkeersbrigadier, maar dan eentje die het 
verkeer vanaf thuis regelt. Dat was nog best een ingewikkelde studie geweest, mede ook omdat de 
docent langdurig ziek was en daardoor zijn eigen bank in gebruik hield.
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