
Kaarten of tafelen

De vier vrienden zaten te kaarten. Als je niet beter wist, zou je zeggen dat ze zaten te klaverjassen. 
En te ouwenelen. Als je beter wist, wist je dat ze een zelf bedacht spel speelden dat ze de naam 
'koever' hadden gegeven. Als de zon door het raam scheen, scheen ze op de kaart van een van de 
vier vrienden. “Verrassend,” zei hij “hoe de kleur van je hand verandert als de zon erop schijnt.” 
Zijn drie vrienden keken hem afkeurend aan, dit soort prietpraat verdreef hun concentratie.
“Sodemieters,” vloekte die ene dan, “er is toch geen wet die een man verbiedt iets mooi te vinden 
tijdens een kaartspel?” En opnieuw keken zijn drie vrienden hem afkeurend benevens 
verontwaardigd aan. De zon scheen ook op het dak en hoorden we hem daarover?
“Het dak op,” zei hij, “jullie kunnen allemaal het dak op. Met mij erbij.” Maar ze gingen niet het 
dak op, ze speelden verder aan de grote tafel en aten nootjes.
Een andere van de vier vrienden speelde altijd in zijn blote reet. Nog een reden waarom hij het dak 
niet opging. Gezeten aan een tafel viel het nauwelijks op, behalve als hij zijn koud geworden koffie 
wilde opwarmen. Dat zag er wat ongemakkelijk uit.
“Laatste ronde,” zeiden ze gevieren, wat de naam van de eerste kaart was die gelegd werd in het 
spel. “Vals,” zei er een, ten teken dat die kaart niet gelegd mocht worden. “Koffie,” zei die zojuist 
genoemde tweede, daar er iets verschrikkelijk was misgegaan bij het opwarmen van zijn vorige 
kopje koffie. “Kan niet,” zeiden de andere drie, immers koever mag om geen enkele reden 
onderbroken worden. De kaarten werden opnieuw geschud en gedeeld. “Uit,” zei de kaalste van de 
vier, en smeet zijn kaarten naar de kat. Dan was het spel ook echt afgelopen en 'de kat' was de naam 
voor een doosje van runderleer dat op het midden van de speeltafel stond. Opgelucht haalden de 
andere drie adem, wijl ze weer een spelletje koever hadden doorstaan.
Die ene tweede had ten tweeden male zijn koffie gemorst, maar nu daarbij zijn billen gebrand. Die 
allereerste staarde te lang in de zon en werd nog eens blind. De derde en de vierde zijn toen samen 
op vakantie geweest in Oostenrijk. Tja, dat kan dus ook.
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