Joris’ boeken

—Je wilde zo graag wat boeken lenen?

+ Dat wil ik nog steeds.

—Eh.

+ Is dat raar dan?

— Nee nee... Maar wil je de boeken van Joris lenen?

+ Nee nee, de boeken van Joris zijn altijd vies.

— Is mij nooit opgevallen.

+ Ze zijn altijd een tikje vettig. Als je ze hebt vastgepakt, dan —
—uh-uh! Bespaar me je détails! Daar ben jij altijd heel goed in!
+ Ik ben een détaillist!

— Wiens boeken wil je wel lenen?

+ Ik wil geen boeken lenen. Van lenen komt lezen.

— Zoals dat gaat met boeken.

+ Ik heb dingen te doen! En van al dat lezen worden mijn ogen moe.
— Zit ik toch nog met de vraag —

+ wiens boeken ik wil lenen.

— Joris heeft heel veel boeken...

+ Maar Joris’ boeken...

— zijn altijd vies. Ja ja, ik weet het.

+ Ik ken nog een Joris.

— Heeft hij boeken?

+ Dat zou me verbazen.

— Maar heeft hij ze niet...

+ zijn ze ook niet vies.

— Ik vraag me af hoeveel boeken jij al las in je leven.

+ Nog geen.

— Warempel! Je bent een bijzonder exemplaar!
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