
In de spiegel gezien

Ik dacht mijn ex te zien. In de spiegel bij de kapper. Maar in de spiegel van de kapper lijken alle ex-
en op elkaar. Zeker als ze blond zijn. Ik mijmerde verder. Want ik zag nog veel meer. In diezelfde 
spiegel zag ik de glimlach van een aanstaande ex. Ook blond. Je zou denken dat die spiegel – hij is 
immers van de kapper – iets doet met de haarkleur van een vrouw. Ik zag in die spiegel een 
drumband voorbijtrekken. Keurig in de pas. Maar ze speelden zo zacht. Zó zacht is het niet mooi. 
Gelukkig draaide de kapper zijn kam. Ik kon niet stoppen met mijmeren. Zag ik weer blond haar in 
die spiegel. Ik wist niet dat ik zoveel ex-en had bij dezelfde kapper. De kapper zei wat, maar daar 
liet ik me niet door afleiden. Er zijn kappers die veel kunnen praten, dat mogen ze ook best doen, 
maar mij leidt het af van mijn mijmeringen. Ik keek nog eens in de spiegel en ik zag weer mijn ex. 
Diezelfde blonde. Ik keek nog eens om zeker te weten dat ik het niet goed had gezien. Ze was al 
weer verdwenen. Maar in zo’n spiegel van de kapper kun je niet alles zien. Dat wil de kapper ook 
niet, want anders weet je hoe goed je geknipt wordt.
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