
Ik ben geen spiegelbeeld

Die ging later nog in opspraak geraken, maar dat is eigenlijk het slot van een verhaal dat ik nu niet 
wil vertellen. Of toch, maar dan straks. Bij het hebben en in gedachten noteren van deze gedachte 
stond ik voor een spiegel. Ik vroeg mij af of ik in de spiegel mijn toekomst zag of juist mijn 
verleden. Dat er buiten de spiegel niets te zien is, was mij reeds bekend. Maar nu dan de vraag hoe 
snel de spiegel het beeld aanpast aan het bewegend beeld voor zich. Als ik mijn ogen sloot, zou ik 
niet zien hoe snel het spiegelbeeld mijn voorbeeld volgde. Het dilemma van het koelkastlichtje, 
maar laten we niet afdwalen. Ik opende mijn ogen en liep weg van de spiegel. Over mijn schouder 
gekeken zag ik nog dat er in die spiegel niemand achterbleef. Gelukkig maar, want wat zou een 
mens zijn zonder zijn spiegelbeeld. Eerder die dag had ik een zak jujubes gekocht. Ik overwoog om 
die voor de spiegel te leggen, daar jujubes zo'n mooi spiegelbeeld hebben. Nochtans kon ik de 
verleiding weerstaan en verving mijn gedachte door het berekenen van de vierkantswortel uit 64. En 
dat tweemaal achtereen. Ik bewoog mijn hoofd, maar deed dat voorzichtig, want het voelde alsof 
het los zat. Dat had ik al eens eerder gehad en ik merkte het toen net op tijd, anders was mijn hoofd 
op de markt tussen de bloemkolen gevallen. Was dat spiegelbeeld van vandaag toch ergens goed 
voor. Wat wel vervelend is bij een precies niet goed vastzittend hoofd, is dat je gedachten niet 
helder zijn. De gedachten die je hebt, zijn wat vertroebeld en wat wel helder is, zijn geen gedachten. 
Dan vergeet je hoe je over moet steken en heb je enkel nog trek in jujubes, ofschoon je niet meer 
weet waar je ze kocht. Vandaar.
En ga nu niet zitten zeuren dat jujubes nauwelijks meer gegeten worden, want daar is een reden 
voor. Dat ik die nu niet kan bedenken, is ook een reden voor. Mocht ik me herinneren waar mijn 
spiegel hangt, zal ik kunnen controleren of mijn hoofd goed vastzit. Indien het vastzit, moet ik mij 
zonder wanhoop, op enigerlei wijze kunnen herinneren waar ik mijn jujubes gekocht heb. Of dat ik 
ze al heb opgegeten. Zodoende.
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