
Geen ontslag

Het café genaamd ‘Oranje drinkbeker’ probeert zijn deuren te sluiten. Op een tafel staat stamgast 
Ludo. Een ober zit op zijn knieën scherven van de grond te rapen.
Ludo: Dan stap ik nu van de tafel.
Ober: Het juiste moment is al geweest, maar doe het toch maar.
Kroegbaas: Ik wilde vandaag een ober ontslaan, maar hij ruimt de scherven zo mooi op dat ik best 
tot morgen kan wachten.
Ober: Ik bewaar de scherven voor morgen. Ze zullen me vast opnieuw geluk brengen.
Ludo: Als ik niet stap maar val, hoop ik dat mijn voortanden mijn val zullen breken.
Sjanti (dronken gaste): Als je in mijn armen wilt vallen, zal ik je voortanden kussen.
Kroegbaas: Als hij met braaksel net zo goed is als met scherven, wil ik overwegen hem niet te 
ontslaan.
Ober: Als ik de scherven mooi aaneen kan lijmen, kan ik er een kotskommetje van maken.
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