
Dokteren

“Wat denkt u ervan, dr. Links?”
“Kwalijke kwestie dr. Rechts.”
“Linkse en rechtse kwabben te verwijderen?”
“Overal waar 'te' voor staat – dan blijft er geen bewustzijn over. Nog niet.”
“Ik heb mijn scalpel geslepen, dr. Links.”
“Ik ook, dr. Rechts. En mijn handen jeuken”
“Wat denkt u van de handen van de patiënt?”
“Niks mis mee, ze zitten alleen verkeerd om.”
“Hmm. Dat riekt naar een typisch gevalletje van wazig zien, beste collega.”
“Juist opgemerkt, vakbroeder. En we weten beiden hoe besmettelijk dat is. Dat is zelfs met een
bloot oog waar te nemen.”
“Het blote oog?”
“Ik hou niet van bloot. Zelfs niet van het oog.”
“Als we het niet mogen zien, zijn het pseudo-hallucinaties, dr. Links.”
“Ik meende dat u wat zei, dr. Rechts, maar ik zag uw lippen niet bewegen.”
“De patiënt” beweegt al zes minuten niet meer, collega Links. Hoe lang nog tot de rigor mortis?”
“Hoho Rechts, niet zo snel. Als ik hem hier knijp, gaan zijn handen weer jeuken. [Knijpt] Ziet u?
Zelfs zijn haren jeuken nu.”
“Indrukwekkend. We kunnen hem ontslaan.”
“Dat wordt dan de tweede keer vandaag. Hij was al ontslagen en daarom is hij nu bij ons.”
“Er zit nog maar een ding op.”
“Volkomen gelijk. We tillen het laken op.”
[Onder het laken vandaan nog enkel twee lege sokken.]
“Verhip. Hij is naar de wasserette gegaan en heeft zijn sokken vergeten.”
[Doen het laken terug en het licht uit.]
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