
De prins in het wit

Judith, een aantrekkelijk meisje met lang, krullend blond haar, werd bezocht door de prins op het 
witte varken. “Kus me,” zei het varken, terwijl de prins uitnodigend toeknikte. “Ja, ben je 
belatafeld,” sprak Judith verontwaardigd en pwêpte het varken op zijn snuit. De prins, in een gulle 
bui, wierp haar een kushand, waarna het illustere tweetal via de keuken het huis verliet. Waar het 
varken nog struikelde over een in de weg staande zinken emmer, waardoor de prins met zijn 
voortanden in het aanrecht sloeg. Eer Judith kon zien wat dit allemaal te betekenen had, waren de 
prins en het witte varken luid knorrend de tuin door gerend.
Judith sloot de keukendeur, wandelde terug naar haar leesstoel in de woonkamer en pakte haar boek 
weer op. Legde het terzijde en las haar horoscoop van die dag: “Hoed u voor de prins op het witte 
varken; wacht op de dag van de prins op de witte ezel.”
“Bûh,” zei Judith, “'t zal.”
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