
De man zonder leiding

Hij: “Waar is mijn boek?”
Zij: “Die heb je aan!”
Hij: “Niet mijn bróek, mijn boek! Waar is mijn boek?”
Zij: “In je broek.”
Hij: “O. Wat? In mijn broek? Waar is mijn broek?”
Zij: “Die heb je aan.”
Hij: “O ja. Waar is het toilet?”
Zij: “Op de gang, waar het gister ook was.”
Hij: “Ik ben er gister niet geweest.”
Zij: “Jij niet, het toilet wel.”
Hij: “Ik denk dat ik maar ga.”
Zij: “Dat zou ik maar doen.”
Hij: “Waar is mijn handleiding?”
Zij: “In je boek.”
Hij: “... En dat zit –”
Zij: “– in je broek ja. Kun je nog niet gaan kakken zonder handleiding?”
Hij: “Nee. Ik vind dat een moeilijk iets. Ik vergeet steeds eerst mijn broek. Dan ben ik nog druk met 
mijn boek en dan ben ik afgeleid.”
Zij: “Je bent toch niet dom?”
Hij: “Dat weet ik nog zo net niet...”
Zij: “Dat weet ik. Je bent zelfs te dom om een ironische toon te horen die met 80 decibel wordt 
gesproken. Je bent nog dommer dan een broek van chocola.”
Hij: “Jij bent vast slim genoeg om dat te weten.”
Zij: “Je wist niet eens dat er verschil is tussen rood en blauw. Je hebt jarenlang gemeend dat 
stoplichten tijdelijk een rood lampje hadden, omdat de blauwe produktieproblemen kenden.”
Hij: “Ja. Ik ben zelfs dom genoeg om te zeggen dat vrouwen net mannen zijn, behalve dat ze 
staande slapen. Maar waar is toch mijn handleiding?”
Zij: “Die zit in je boek.”
Hij: “En mijn boek?–”
Zij: “Zit in je broek.”
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