De karaf

Een karaf met water is een vaas met bloemen als men bloemen in de karaf steekt. Hoewel de
bloemen nog wel zo mooi moeten zijn dat ze de karaf een zeker aanzien geven, opdat iedereen die
het geheel ziet zal denken dat het hier om een vaas met bloemen gaat en niet om een karaf met
water waarin een onnozele per toeval wat overgebleven bloemen heeft gestoken. Als de bloemen
eenmaal in de karaf hebben gestaan, zal niemand vanuit een vaas zichzelf een glas water
inschenken. Maar een geit zou de bloemen willen nuttigen, ofschoon we een geit nadrukkelijk
buiten dit verhaal willen houden. Het is zo al moeilijk genoeg. Concentreren we ons weer op de
vaas, die voorheen een karaf was. Er zit iets listigs in de vorige zin verborgen, want eenieder weet
dat de bloemen uiteindelijk geen stand houden. Met welk een stuwmeer aan zorg zij ook omringd
worden, op een dag zullen zij verdord zijn, dat men zich realiseert dat ze al ruim voor de op een dag
gevuilnisbakt hadden morgen worden. Dan rijst de vraag: wordt de vaas dan automatisch weer een
karaf? Ook als men de bloemen aan de geit heeft gevoerd? (Wat we niet zullen doen — verdomme,
wat staat die geit toch in de weg.) Het water zal vermoedelijk een smaakje hebben en er zou sprake
kunnen zijn van een zekere troebeling. In troebel water vist men wel, maar men drinkt er niet van.
Welnu, dan gooien we de vaas nu leeg. Dat kunnen wij doen over de geit, die stond er toch al. En
die stonk ook al. Zijn we beter geluimd, dan kunnen we veronderstellen dat de geit dorstig is,
waarna zij het bloemenwater zal mogen drinken. (Niet uit de karaf.)

Vanaf dan zijn er een aantal opties, die wij niet alle zullen noemen. Laten we ons beperken tot de
optie dat we verse bloemen kopen. Want voor een karaf is het best een mooie vaas. Dan gaan we nu
op zoek naar vers water.

10!'twee!15; elffeb-15;12tweel 5



