
De dominee legt het loodje

Onvermijdelijk zijn er mensen die hun ziel en zaligheid verpand hebben aan de loodgieter. Wogen 
in vroeger jaren de woorden of simpelweg het postuur van de dominee nog zwaar, zij, de mensen, 
hebben na ampele overweging er voor gekozen nog slechts te geloven in de aardse waarden van een 
meer dan begaafde loodgieter.. Ze hebben hem niet alle dagen nodig, da's altijd makkelijk, en als ze 
hem nodig hebben, dan staat hij er. Gezwind. Met voorrijkosten weliswaar, maar de collectezak van 
de zondagskerk kost ook duiten.
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