
Complexe vrouw

Vraagt mijnheer Kluitenberg: ‘Ben je naar de kapper geweest? Je haar zit heel anders – o nee, nu zie
ik het: het is een andere knappe vrouw.’ Mijnheer Kluitenberg leed aan het Engelse-rooscomplex, 
een visuele illusie waarin voortdurend een andere vrouw wordt gezien als de eigen knappe vrouw 
waar men mee is getrouwd. Deze illusie doet zich voor op de meest onverwachte momenten, in de 
meest willekeurige gezelschappen, met de meest aantrekkelijke vrouwen. Mevrouw Kluitenberg 
was elke dag hoogst aantrekkelijk, bezocht dagelijks de kapper en leed in het geheel niet onder het 
complex van haar man. Als haar man informeerde naar haar kapperbezoek, kon ze naar waarheid 
informeren. Naar andere bezoeken informeerde hij niet, dus daar hoefde ze niet over te liegen. Het 
leven is fijn als er geen leugens zijn.
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