
Bloed aan de hand

“Heb jij gisteren nog iemand gedood?”
“Hmm? Hoezo?”
“Je handen zitten nog onder het bloed.”
“O dat. Nee, dat is van een wondje in mijn oor, dat ik gisteren na een uur proberen kon kapot 
krabben. Scherp van jou om dat op te merken.”
“Ik had niet kunnen raden dat er zoveel bloed in jouw oor zat.”
“Joh, er zit nog veel meer. Als ik het nu weer kapot krab”[krabt] “begint het weer te bloeden. Zie 
je? Het loopt zo over mijn hand.”
“Interessant hoor. Bijna net zo interessant als de bloedblaren van een vierdaagse-loper.”
“Of marathonloper. Die houdt ook zo van lopen. Maar zeg eens: zullen we samen een 
ligusterwijntje drinken?”
“Ik heb al gedronken vandaag.”
“Ach schat. Water zeker?”
“Inderdaad. Het is niet je geluksdag.”
“Da's toch ook wat. Ik had gister ook al geen geluk met boodschappen doen.”
“Omdat je handen onder het bloed zaten natuurlijk.”
“Bepaald niet. Omdat mijn portemonnee onder het bloed zat. En leeg was. Niet van dat ik iemand 
gedood had hoor, o nee. Ik had een portemonnee gevonden en die was leeg. Daarin leek hij op de 
mijne.”
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